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Het is beslist de moeite waard om een fripje naar het Duitse Stadtiohn te maken. Daar staat deze zomer en herfst

namelijk Lucy haar omgeving fe imponeren in een parkje in het centrum van de stad. Wie is Lucy? Een grool beeld,

ulgevoerd in heldergeel met zwarte viekken, dat zich manifesteert als een wakend roofdier en een beschermende

moederfiguur ineen.

Dit knalgele beeld, waarvan je op de
volgende pagina een miniatuurversie
ziet, is van kunstenaar Lotje de Lussanet.
Het is onderdeel van de beeldenroute

in Stadtlohn. Het is een opvallende
blikvanger en een uniek beeld, gemodel-
leerd in piepschuim en uitgevoerd in
glasvezel en acrylhars (acrylic one).

Vruchtbaarheid
Lotje de Lussanet liet zich voor haar

-~ beeld inspireren door een skelet van 3.2

miljoen jaar oud, dat in de jaren ‘70 werd
gevonden in Ethiopié. Een bijna compleet
skelet van een staande aap, die de wereld
van de paleontologen volledig op z'n kop
zette. Toen het skelet van deze mensaap
werd gevonden, speelde op de radio net
het nummer van The Beatles Lucy in the
Sky with diamonds. Dus werd het skelet
Lucy gedoopt en zo kwam ook het beeld
van Lotje aan haar naam. De opgegraven
Lucy staat aan de basis van de menselijke
stamboom, voor zover men weet. Het
zette Lotje de Lussanet aan het denken
over de vraag hoe het zit met de evolutie
én waarin de mens zich onderscheidt van
een dier. “Dat was de aanleiding voor het
beeld, maar bij mijn werk gaat het vooral
over vruchtbaarheid”, zegt ze. “Dat is de
essentie. Ik raakte op een gegeven
moment helemaal gefascineerd door de
vruchtbaarheidsbeeldjes uit de prehistorie.
Beeldjes, die wel 20.000 jaar terug

gaan en die verspreid over heel Europa
zijn gevonden.”

Moedergodin

Ze raakte enthousiast door een reis
naar Turkije. Haar man, schrijver en
journalist Henk Boom, wilde een boek
schrijven over sultan Siileyman, die in
Turkije leefde ten tijde van het Osmaanse
Rijk. Voor de research moest hij naar
Turkije en Lotje ging mee. “Tijdens ons
verblijf maakte ik kennis met het begrip
moedergodin,” vertelt ze, “Ergens ten
westen van Ankara, in de Frygische
vallei, stuitte ik op Cybele, de godin die
ze daar ooit aanbaden en die Matar
(moeder) genoemd werd. Met de leeuw
als haar attribuut waakte ze over haar
volgelingen, over leven en dood. Dat en
het feit dat vrouwen vroeger heel
belangrijk gevonden werden, pakte me.
Het heeft geresulteerd in het maken van
een reeks vrouwenbeeldjes, een soort
van vruchtbaarheidsbeeldjes. Dat viel
Samen met de opgraving van Lucy, de
mensaap. Zo is mijn grote beeld
ontstaan. Turkije kende ik eigenlijk niet,
maar inmiddels ben ik er wel tien keer
geweest, want ons eerste bezoek aan

" Turkije heeft me daarnaast nog een

gastcuratorschap in het museum
TwentseWelle (De Museumfabriek)
opgeleverd. Ik heb er in 2015 een
tentoonstelling samengesteld met als
titel Kadinlar (vrouwen in het Turks).

Spanje
Lotje en Henk zijn sinds Vvorig jaar maart
weer terug in Nederland. Ze zijn

neergestreken in Diepenheim, na een
jarenlang verblijf in het buitenland. Ze
trokken twee jaar door Latijns-Amerika,
met een typemachine, een verfdoosje
en tekenblok in de rugzak. Henk
schreef en belde de verhalen, die ze
onderweg letterlijk tegenkwamen, door
aan de bladen en Lotje legde als
Kunstenaar vast wat ze zag en mee-
maakte. Het was heel avontuurlijk en er
waren nog geen mobiele telefoons.

Ze waren bij staatsgrepen in Suriname
en Bolivia, trokken door Brazilié, Peru
en de brandhaarden van El Salvador en
Nicaragua. Ze gingen naar Mexico,
verbleven vervolgens een jaar in
Zuid-Spanje om weer terug te gaan
naar Mexico-Stad, waar ze drie jaar
woonden. Daarna werd Nederland voor
korte tijd hun standplaats. “Henk werkte
voor de Haagsche Courant en ik had
een atelier in Zuilichem aan de Waal.
Daarmee koos ik voor mezelf als
kunstenaar, maar het werk van Henk
ging door en hij vertrok alleen naar
Spanje. Na een half jaar kwam hij terug
en hebben we een blauwe maandag

in Den Haag gewoond. Maar we konden
niet echt onze draai vinden in Neder-
land. In 1987 vertrokken we naar
Spanje, waar Henk correspondent werd
voor achtereenvolgens Trouw, AD en
het Financieele Dagblad. We hebben
zo'n dertig jaar in de buurt van Madrid
gewoond.” @
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Aangeharkt park
“De reden om terug te gaan naar
Nederland? Hier ligt uiteindelijk onze
basis, woont onze familie, maar ook wat
de kunst betreft had ik het wel gezien.
Spanie is een heerlijk land en ze hebben
fantastische kunstenaars voortgebracht,
maar ik hou toch wel heel erg van de
kunst in ons land, het is conceptueler en
er zijn meer mogelijkheden voor kunste-
naars. De Spanjaarden zijn eeuwenlang
overheerst door de Arabieren, die in die
tijd wetenschappelijk en cultureel heel
ontwikkeld waren. Dat maakt hun
geschiedenis toch anders. Nederland is
vriendelijker, het is meer een aangeharkt
park. We hadden al een tweede huisje in
Nederland. Maar we reden ontzettend
vaak heen en weer voor tentoonstellingen
met een auto vol beelden. Dat moest
anders, dus hebben we de knoop door-
gehakt en ons huis in Spanje verkocht.
Diepenheim voelt vertrouwd, Henk komt
uit Almelo en hij heeft ook voor de
Twentsche Courant Tubantia gewerkt en
ik heb mijn opleiding op de schilders-
afdeling aan de kunstacademie in
Enschede gedaan.”

Buitenbeelden

De liefde voor de kunst heeft Lotje van
huis uit meegekregen. Haar vader was
architect en haar grootmoeder schilderde.
De bekende societykunstenaar Paul de
Lussanet is haar neef. “Zelf heb ik niet
zo'n behoefte om aan de weg te timmeren,”
zegt Lotje. “Ik houd van eenvoud en
bescheidenheid, maar dat wil niet zeggen
dat ik geen drive heb. Ik wil dat mijn
werk voor me spreekt. Ik ben begonnen
met het maken van schilderijen en
gouaches. Van het schetsen vanuit m'n
rugzak in Zuid-Amerika naar het maken
van assemblages. Dingen die je onderweg
opraapt om daar iets van te maken. Ik
heb ook veel papieren objecten gemaakt
en in Spanje ben ik grotere beelden
gaan lassen, maar dat werd fysiek te
zwaar. Het is een zoektocht die je
doormaakt, ik ben langzaam gegroeid
naar het maken van buitenbeelden in
acrylhars. We wonen hier heerlijk rustig
in het hart van het dorp. Henk schrijft
zijn boeken en ik heb een atelier achter
ons huis waar ik mijn beelden maak. Het
is helemaal goed zo.” l







