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Lucy in the sky

Eén van de in de schuur geéxposeerde
werken heet The Lucy Family, een groep van
strijdbare vrouwenfiguren. Het doet denken
aan de beRende afbeelding van de evolutie
van de mens, een rij van mensachtigen, van
aapmens tot homo sapiéns. De Lussanet
heeft voor vrouwen geRozen. Je Runt er lang
naar Rijren, gefascineerd door de tijdloze uit-
straling van de zeven meter lange beeldenrij.

“Het heet The Lucy Family naar aanleiding
van het skelet van de eerste rechtop lopende
mensachtige dat ze hebben gevonden in

Buitelend
door de tijd

De oerbeelden van Lotje de Lussanet

We hebben afgesproken in het Runstenaarsdorp Diepenheim waar
Runstenaar Lotje de Lussanet exposeert in een grote boerenschuur.
Op het erf staat haar Oermoeder, een vier meter hoog beeld van corten-
staal dat wonderwel harmonieert met het coulisselandschap erachter.
Binnen staan en hangen haar werken die een soortgelijkR oergevoel
oproepen en uitdrukken. Deze Noord-Hollandse stal, een buitenbeentje
in de Twentse boerderijarchitectuur, is misschien geen voor de hand
liggende expositieruimte, maar wel een van de haltes van de jaarlijRse
Runstroute tijdens het ‘'Kunstmoment Diepenheim’. De stal wordt niet
meer als zodanig gebruikt, maar de sfeer hangt er nog. Ruwe houten
palen en wat stro her en der geven de indruk dat de Roeien zo weer
thuis Runnen Romen. Net zoals Lotje zelf pas Rort geleden is terug-
geReerd uit Spanje waar ze jarenlang heeft gewoond en gewerRt.

Ethiopié. Meer dan drie miljoen jaar oud. Zo
is ze de geschiedenis in gegaan als oermoe-
der. De paleontologen luisterden op de dag
van de ontdeRRing naar Lucy in the Sky van
de Beatles. Daarom heb iR de hele vrouwen-
groep Lucy genoemd.”

De beelden worden steeds groter, stoerder
en sterRer. Ze Rrijgen attributen van vogels,
slangen en leeuwen. Dat is een verwijzing
naar de godinnen van vroeger, Rrach-

tige vrouwen, die vaak met dieren werden
afgebeeld. Want het gaat niet alleen om

— ) Door Anne Woodward & Ruud Vermeer

Eva, maar over veel meer oermoeders. Het
laatste beeld in de serie is de vrouw van nu.
Ze buitelt als het ware uit de reeRs en door
de tijd heen, op weg naar een onbekende en
onzeRere toeRomst.

“Mythische vrouwen fascineren mij. IR ben
heel veel in Turkije geweest. IR heb ooR

vier jaar gewerRt als gastcurator voor het
museum TwentseWelle in Enschede, waar iR
een tentoonstelling heb samengesteld over
tien bijzondere vrouwen in de geschiedenis
van TurRije. Toen ik haar voor het eerst zag in

Mythische vrouwen fascineren mij

The Lucy Family (detail)




Lotje de Lussanet in atelier

Centraal-Anatolié werd iR onmiddellijr ver-
liefd op de moedergodin Cybele, die iR ooR al
Rende uit mijn verblijf in Madrid."

De oorsprong van de godin is echter niet Ro-
meins of GriekRs, maar ligt bij de Phrygiérs die
rond 800 voor Christus in het tegenwoordige
TurRije woonden.

Tijdens één van haar reizen door TurRije, ten
westen van AnRara, ontdeRte Lotje de Vallei
van de Phrygiérs. Daar zag ze de gigantische
in de rotsen uitgehouwen reliéfs van meters-
hoge leeuwen. “IR was ondersteboven en
wist meteen dat ik daar iets mee wilde."

Brede heupen en grote borsten

Ze heeft duidelijk iets met de relatie tussen
archeologie en Runst. “Het is opwindend

te ontdekken wat mensen door de eeuwen
heen allemaal hebben gemaakt. Niet alleen
gebouwen als tempels, maar ook Rleine
beelden, zoals de vruchtbaarheidsbeeldjes
uit het neolithicum die je nog overal in TurkRse
musea Runt zien. Daarnaast zijn er natuurlijR
de nog veel oudere beeldjes uit het paleo-
lithicum, zoals de Venus van Willendorf.

Die beeldjes met brede heupen en grote
borsten heb iR als inspiratiebron gebruikt
voor de Lucy Family. Het was een uitdaging
om er een eigen draai aan te geven. IR blijf
verbaasd over die beelden van 20.000 jaar
oud. Ze zouden vandaag de dag gemaakt
Runnen zijn, zo modern en bijna Rubistisch
doen enRkele aan."

Lotjes bevlogen enthousiasme werkt aan-
steRelijR. We gaan nogmaals buiten naar
haar oermoeder RijRen, een beeld waar je
eindeloos bij Runt blijven staan.

“De Oermoeder is gemaakRt van cortenstaal
waardoor het tegen weer en wind bestand is
en niet wegroest. IR Ron het maken dank-
zij mijn curatorschap voor de expositie in
Enschede. Eerst maakte ik het model en liet
het daarna op ware grootte lassen. De open
constructie, luchtig en zwaar tegelijR, trekt
haar naar de tijd van nu."

Wiegend

Lucy

Vruchtbaarheid
Zit al van het
begin at aan
in mijn werk
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Ze heeft ook een beeld gemaakt van Artemis
van Ephese. In haar versie een tros borsten
van bladgoud. “Het staat symbool voor
vruchtbaarheid, een thema dat ook weer
terug Romt in al die vruchten die ik heb
gemaaRt. Vruchtbaarheid zit vanaf het begin
in mijn werR. In Spanje werd ik al gefasci-
neerd door de vruchten van de verschillende
eiRen die daar zijn, zoals steen- en Rurkeiken.
Zo ontstonden die enorme eikels in mijn
werk. En daarna andere vruchten, zoals de
banaan." In een Rleine aangrenzende ruimte
staat haar prachtige bananen-beeld, felgeel
afsteRend tegen de bruine balken.

Moedergodin

Een ander beeld dat ze in de Diepenheimse
boerentuin exposeert is Demeter, de godin
die het graan aan de mensheid heeft ge-
schonRen. Als attribuut heeft ze altijd een
Rorenaar in haar handen. Lotje heeft die ook
van bladgoud gemaakt. “Een andere Run-
stenares hier uit Twente zei meteen:

Uit gouden korenaren schiep God de
Twentenaren. En uit het kaf en de resten
die lui uit het westen.”

Ze laat ons afbeeldingen zien van beelden
van rond de 6000 jaar oud uit TurRije. De vol-
Ren daar verbouwden wilde granen, omdat
ze er al vroeg achter waren gekRomen dat ze
die naar wens Ronden laten groeien. Lotje

Demeter

32 Pandora nr. | / 2019

toont ons een tekRening van een vrouw op
een troon, geflankeerd door twee leeuwen.
“Er was natuurlijkR een hele discussie over wie
zij geweest zou Runnen zijn. Feministen heb-
ben er een soort cultus omheen gebouwd en
organiseerden zelfs pelgrimstochten naar dat
plaatsje. IR heb haar gebruikt als model voor
mijn oermoeder."

Lotje heeft gestudeerd aan de Runstacade-
mie in Enschede, AKI, waar ze in 1979 haar
eindexamen behaalde. Daarna vertroR ze
naar Latijns-Amerika, reisde veel rond en
woonde een paar jaar in Mexico. “IR was

in mijn hoofd altijd wel met beelden bezig,
maar door al dat reizen Rwam er weinig uit
mijn handen. Wel heb iR veel teReningen in
schetsblokRken gemaakt."

Pas in de tweede helft van de jaren tachtig
bleef ze wat langer op één plek wonen. “IR
begon met schilderen, maar al zoekende
Rwam iR uit bij meer ruimtelijke werk. Met

mijn man heb iR meer dan dertig jaar in

Artemis
Spanje in de buurt van Madrid gewoond en
gewerRt. Daar ben iR steeds meer beelden overgang van Spanje naar het veel druRkere
gaan makRen. In het begin grote vruchten van en vollere Nederland. Maar het geeft nieuwe
papier maché die vervolgens als decor dien- impulsen en ik heb veel nieuwe projecten in
den voor een video die iR gemaaRt heb van het vooruitzicht. De wereld verandert razend-
de Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch. snel. We staan op de drempel van ongeRende
Veel van die werken Ron iR laten zien op wetenschappelijkRe en technologische ont-
exposities in Valencia en Madrid." wikRelingen. Voor mij Romt nu de uitdaging

een beeld te maken van de robot Lucy." @i
Sinds Rort woont en werkt ze weer in Neder-
land, in Diepenheim. “Het is best een grote www.lussanet.net

De ocermoeder



